
De Nederlandse Geloofsbelijdenis                  Artikel 22  

Van onze rechtvaardigmaking door het geloof  

in Jezus Christus 
Hoe wordt het weer goed tussen God en mij? Dat is de kernvraag na de zondeval.  
Dat is ook de kernvraag van Maarten Luther waar hij mee worstelde in de tijd van 
Reformatie. Hoe krijg ik een genadig God?  De apostel Paulus geeft in Romeinen 
1, e.v. hierop het antwoord. En onze NGB belijdt dat van harte in artikel 22.  
 
Een eigentijdse weergave:  Artikel 22: De rechtvaardiging 

Wij geloven dat de Heilige Geest in onze harten een waar geloof wekt om het  
heilgeheim van de verzoening met God te leren kennen. Door dit geloof omhelzen we Jezus en al Zijn 
verdiensten. We eigenen Hem toe en zoeken niets meer buiten Hem om behouden te worden. Het is één van 
beide. Óf wij hebben in Jezus Christus niet alles wat nodig is om behouden te worden óf wij hebben alles wel in 
Hem. Dan hebben wij in Christus ons hele heil. 
  Als wij zeggen dat het werk van Christus niet genoeg is om ons te redden, is dat een ernstige godslastering. 
Dan zou Jezus maar een halve Zaligmaker zijn. Daarom zeggen wij terecht met Paulus dat ‘wij alleen door het 
geloof’ of ‘door het geloof zonder de werken’ gerechtvaardigd worden. 
  We moeten het nog wat preciezer zeggen: wij bedoelen niet dat ons geloof zelf ons rechtvaardigt, want ons 
geloof is maar een middel waarmee wij Christus omhelzen. Hij rechtvaardigt ons doordat Hij ons toerekent al 
Zijn verdiensten en al Zijn werken, die Hij voor ons en in onze plaats gedaan heeft. Door het geloof in Hem, 
delen wij in al Zijn gaven. Ze zijn meer dan voldoende om ons vrij te spreken van al onze zonden. (Rom. 3:28).  

                                                                   (uit: Een eigentijdse weergave, door dr. W. Verboom) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                               

                                                       
 

 

 

Om over na te denken: 
� Is de vraag van M. Luther: ‘Hoe krijg ik een genadig God’  

ook uw/jouw vraag? Waarom wel, of waarom niet? 
� Waarom zingen we eigenlijk elk jaar het Lutherlied, 

‘Een vaste burcht is onze God’? 
� Wat is het wonder en wat is de ergernis  

van de rechtvaardiging van de goddeloze? 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag, 30 oktober 2016 

                                                      ‘Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven’, Romeinen 1:17b. 


